
Inzendingen fotoactie voor omgevingsvisie gemeente Bernheze 
Mei 2021 

 

Het bernhezer platteland met een culturele achtergrond. 

Trots van onze dorpen. Kasteel Heeswijk met daarvoor 

koeien in de wei die weerspiegelen in het water  

 

 

De foto is genomen in het Bomenpark in Heesch. 

Een prachtige omgeving, zeer geschikt voor korte, maar 

ook lange wandelingen. 

 

 

 
Deze foto is genomen op het onverharde gedeelte van 

de Raktstraat, parallel lopend aan de Zoggelsestraat in 

Heesch. Geboren en getogen in Heesch was dit een 

voor mij onbekende plek. Laten we zuinig zijn op deze 

prachtige plek zoals er meerdere te vinden zijn in onze 

gemeente!! 

 

 
De Mulder met zijn molenstenen. Een foto van het beeld 

de Mulder , en molenstenen ,bij de zijn molen in 

Vorstenbosch. Het beeld is en geschenk van de 

gemeente Nistelrode en  gemaakt door Toon Grassens 

uit Gemert en geplaatst in 1994. Het is een 

herdenkingsmonument ter herinnering aan mijn vader 

Antoon Smolenaers die 29 December 38 jaren jong 

verongelukte door een klap van een wiek van zijn 

molen. En het plekje werd op 11 September 2020 nog 

mooier doordat er een koppel natuurstenen -

oorspronkelijk afkomstig uit deze molen -werden 

geplaatst bij het beeld van de Mulder. De stenen werden 

geschonken door de gebroeders Jan en Toine 

Smolenaers twee zonen van molenaar Antoon 

Smolenaers.  

 



Foto van Molen Wind- Lust in Vorstenbosch gemaakt 

vanuit onze tuin. Een foto van de mooie molen waar 

heel Vorstenbosch trots op is. Deze molen is gebouwd 

als grondzeiler in 1860. In 1900 is hij verhoogd , een 

berg erom aangebracht , en werd het een bergmolen  

Na verschillende eigenaren kochten mijn ouders Antoon 

Smolenaers en Netje Weekers in 1928 de molen voor 

10 duizend gulden. In 1936 is mijn vader met deze 

molen  verongelukt door een klap van een wiek. Mijn 

moeder is hertrouwd met Piet Rakels een molenaar uit 

Deurne. 

Tot 1950 hebben wij met deze molen gemalen ,heeft tot 

1970 stilgestaan en hebben hem toen  aan de 

gemeente Nistelrode verkocht voor 7500 gulden. Nu is 

hij eigendom van de gemeente Bernheze die hem tot 

tevredenheid van heel Vorstenbosch netjes 

onderhouden. Duizenden bezoekers ,waaronder heel 

veel buitenlander uit alle delen van de wereld ,brachten 

in de loop der jaren een bezoek aan onze molen. En 

doordat wij van een onbekend persoon twee nieuwe 

molenstenen kregen kunnen wij nu ook weer echt 

malen. 

 

Om rustig te gaan wandelen hoeven wij in Vorstenbosch 

niet ver weg In de Maashorst is het o zo mooi en rustig  

En als Dirk Geenen met zijn schapen naar de 

Maashorst komt is het echt genieten Afgelopen zomer 

had ik het geluk dat ik dirk met zijn schapen zag en heb 

er enkele foto’s van gemaakt. 

 

 

 
Hier nog een mooie van de schapen van Dirk Geenen 

 

 



Er zijn heel veel mooie plekjes in Bernheze maar deze 

is maar beperkt "houdbaar". Het is het doorsteekje van 

de Standvoetbeker naar de Verdilaan, alleen voor 

voetgangers! 

 

 

 
Hierbij mij bijdrage aan uw oproep om een foto te 

maken van een bijzondere plek in Bernheze. Deze foto 

is gemaakt vlakbij de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-

Dinther. Een prachtige plek in Bernheze die de 

harmonie van mens en natuur symboliseert. 

 

 
Bedafse bergen  

Dit is echt een natuurparel! Vroeger als kind was dit zo’n 

leuke plek; rennen van de stuifduinen🤭 maar nu is het 

daar nog genieten! 

 
Afgelopen weekend mochten we een kijkje nemen op de 

boerderij bij de fam. School, want de koeien gingen 

eindelijk weer naar buiten! Dansende koeien in de wei, 

wat een feestje! 

 



Vandaag een hele fijne wandeling gemaakt rondom 

Kasteel Heeswijk met dit toffe uitzichtpunt ‘De Heeskijk’. 

Je kijkt uit de velden, over rivier de Aa en.... over de 

snelweg 

 
Wandelen in de Maashorst is altijd een goed idee!       

Mooie stukjes natuur, fijne wandelpaden en kans om 

wild te spotten zoals deze exmoorpony! 

 
Er zijn plannen om de Kerkstraat in Vorstenbosch 

opnieuw in te richten. Het zou prachtig zijn als dit een 

mooie straat met klinkers wordt. De molen, de prachtige 

kerk en het karakteristieke kloostergebouw geven 

Vorstenbosch zijn unieke uitstraling en geven mij elke 

dag weer het gevoel van thuiskomen. Deze foto is 

gemaakt op 7 februari 2021, zo’n beetje de enige dag 

dat er sneeuw lag en het dorp een nog meer 

nostalgische uitstraling gaf.  

 

 

Vanuit mijn huis in Vorstenbosch loop ik in ’n paar 

minuten naar De Leijgraaf. In de ochtend bij voorkeur 

naar het oosten om de zon op te zien komen. Na een 

drukke werkdag juist liever naar het westen om daar in 

de rust te ervaren van de ondergaande zon die 

weerspiegeld wordt in het water.  

 

 

 

Bij deze een mooie foto van het kasteel in Heeswijk-

Dinther.  

 

 



Hierbij stuur ik mijn foto van mijn favoriete plek in 

Bernheze. Deze foto is genomen tijdens een koude 

winterdag in het stukje bos van Brabant water. Je kan 

hier heerlijk ongestoord wandelen en je ziet met 

regelmaat herten en ander wild. Een aanrader voor 

wandelaars en natuurliefhebbers. De rust, de ruimte, de 

natuur. Heerlijk!  

 

 

 

ik wandel graag rond t bomenpark, het is daar super 

mooi en de rust die t water uitstraalt is fantastisch.  

 
Deze foto is genomen in het Bomenpark in Heesch.  

Wij gaan hier elke dag wandelen met de hondjes. Het is 

een prachtig stukje natuur waar het alle jaargetijden 

goed toeven is. Rondje rond de vijver, bij lekker weer 

het bos erbij, langs de golfbaan (soms er doorheen), 

langs de heide, en als afsluiter op het terras van het 

restaurant genieten van het uitzicht op de vijver. Deze 

plek is voor mij bijzonder omdat het mij door moeilijke 

periodes in mijn leven heeft geholpen, en nog steeds 

helpt.  

 

 

Bijgaand twee foto’s gemaakt door mij op 9-8-2020 op 

adres Menzel 67 te Nistelrode. 

Op de eerste foto is tussen twee populieren door een 

weiland te zien met zicht op peelrandbreuk, de breuk 

loopt op scheiding tussen het groene en verdorde gras, 

nat en droog gedeelte. 

De tweede foto is ook van het weiland bij Menzel 67, 

waarbij de breuk zich duidelijker aftekent.  

 

Ik woon op Menzel 67, heerlijk rustig in het buitengebied 

bij de Maashorst, waar je s ’morgens de vogels hoort 

fluiten en de koeien en paarden tegenover het huis in 

het weiland staan. En de hazen en poesjes door de wei 

lopen. 

 

  

In de bijlage mijn foto van Kasteel Heeswijk op een 

mistige herfstochtend j.l. september. Deze foto geeft mij 

een mystiek en bijna heroïsch gevoel dat Heeswijk 

uniek maakt.  

 

 
 



Dit is een foto van een wandeling langs de aa bij het 

kasteel. Ieder jaargetijde prachtig. 

 
Hierbij mijn foto van een mooie plek in Bernheze. 

De foto is gemaakt op de golfbaan, een plek waar ik 

regelmatig wandel. Het was die avond een mooie 

zonsondergang,en ik vind dit een hele rustgevende 

omgeving, vooral 's avonds dan kom je er bijna niemand 

tegen. 

 

 

Hierbij tweetal foto’s genomen vanuit onze huiskamer, 

kortom de echte natuur in ons mooie buitengebied. Op 

de eerste foto is tussen twee populieren door een 

weiland te zien met zicht op peelrandbreuk, de breuk 

loopt op scheiding tussen het groene en verdorde gras, 

nat en droog gedeelte. 

  

Deze foto heb ik gemaakt in het Langven in Heesch, We 

wonen er al 40 jaar en elke winter is het genieten  

 

. 

 

  
Hierbij een foto genomen op 6 mei in de ochtend in de 

Meerstraat Heeswijk dinther naar loosbroek 

 

 
Foto is van een gedeelte van de natuurcompensatie 

tussen de snelweg A50 en de Berghemseweg 

Nistelrode die voor uitbreiding golfbaan in 2014 is 

gerealiseerd. 

Het is een verrassend stukje kleinschalige natuur. 

Dagelijkse wandelen we hier met de hond. 

Het zijn al mooie weitjes, maar wanneer de compensatie 

naar behoren zou worden uitgevoerd zou dit nog 

mooier, diverser en vooral met nog meer natuurwaarde 

zijn. 

 

Hierbij mijn foto van een dierbare plek in Bernheze. Het 

betreft het kleine heideveldje van het natuurgebied De 

Hooge Vorssel, gelegen aan het fietspad dat dit 

natuurgebied doorkruisd. Ik kom hier bijna dagelijks, 

tijdens het ‘rondje met het hondje’.  Het is zo fijn dat je 

vanuit huis een ommetje in de natuur kunt maken, 

zonder eerst in de auto te stappen.  Natuur in de buurt, 

in dit geval zelfs om de hoek: dat is m.i. de kracht van 

Bernheze. Dit natuurgebied wordt intensief gebruikt door 

 



inwoners van Nistelrode maar nog meer vanuit Heesch. 

Steeds meer recreanten uit de directe omgeving in een 

gebied dat stukje bij beetje kleiner wordt, vanwege de 

continue uitbreidingswensen van de golfbaan. Ten koste 

van het openbare bos. Ik hoop echt dat de 

omgevingsvisie bescherming gaat bieden aan het 

natuurgebied De Hooge Vorssel.  Zodat het mooie 

heitje, met z’n nachtzwaluwen (jazeker!) maar ook de 

andere fraaie deelgebiedjes (open berkenbos, 

spannend dicht en donker sparrenbos waar de reeën 

rusten, open zandgebied, wildweitjes waar de dassen 

foerageren, de grote vijver, etc) behouden blijven.  

 

Deze foto heb ik bij de Meuwel in Nistelrode genomen. 

Ik vind dit een heerlijke en prachtige plek om een 

wandeling te maken, en tot rust te komen.  

 

 

 
Hierbij mijn foto van een Berkenbos ten noorden van de 

Slotenseweg in Nistelrode (51.71637641075997, 

5.5584212773581045).  Een mooi slingerend paadje 

waar wij en veel anderen bijna dagelijks wandelen. Ook 

veel MTB-ers komen er.  En toch stil genoeg om er te 

kunnen genieten van natuur vlak bij huis, zonder veel 

mensen tegen te komen. 

 
Hier op de Maashorst is het heerlijk om te wandelen en 

te fietsen in alle jaargetijden ,prachtig gebied om te 

recreeren !!! 

 

 
De bijgaande foto is genomen op 2 mei 2021 om 

19.25 uur bij ons in de tuin. Een merel die nu al 

drie weken, elke avond tussen 19.00 en 20.00 

uur, boven op onze beuk-den die midden in de 

tuin staat zijn hoogste lied komt fluiten.  

Hij geeft hiermee aan dat wonen en leven in 

Bernheze het ultieme geluk geeft. 

Maar ook de natuur zoals je ziet geeft hieraan 

zijn invulling. 

 

 



Bij deze een foto van twee historische 

fenomenen,  gevangen in een beeld.  

Aan de Kerkstraat 4 in Dinther staat de 

Ned.Herv. pastorie uit de vroeg 19e eeuw. Voor 

dit rijksmonument wortelt een plataan,  die in 

1910 is geplant. Dit  

beschermd dorpsgezicht mag ik dagelijks 

aanschouwen vanuit mijn appartement aan de 

Bovenmeester.  Een gezegend iemand dus 

 

  
Heerlijk om zo uit de wijk het Bomenpark voorbij te 

lopen en dan gelijk in de Maashorst te staan!  

 

 
De foto’s zijn genomen op een plek waar ik heel vaak 

vanuit mijn huis ga wandelen. In elk jaargetijde is het 

gebied van de Klotbeek erg mooi. Een genot om daar te 

wandelen en te genieten van de prachtige natuur. 

Persoonlijk vind ik dit het mooiste plekje in Heeswijk-

Dinther. 

 
 

 
Hoewel ik in Nistelrode woon is voor mij Kasteel 

Heeswijk en de omgeving het mooiste plekje van 

Bernheze. 

Ik wandel daar heel graag. 

Heb er ontelbare foto's gemaakt en als het weer opent 

ben ik daar ook gastvrouw/vrijwilliger. 

 

Een prachtige plek en waar visitekaartje voor Bernheze. 

 

 

Raktstraat en Zoggel een prachtig gebied 

zeker als je er  wandelt ganzen, eenden, eekhoorns en 

reeën ziet Vanuit ons kamerraam  genieten wij elke dag 

van een prachtig uitzicht, zolang dit nog mag 

Want dit prachtige boerenland wordt verpest 

door de komst van industrieterrein Heesch- West 

Het is nog niet te laat dus laten we samen de handen 

ineenslaan zodat dit mooie Heesche landschap kan 

blijven bestaan.  

 



 

 
In de bijlage een foto van onze boerderij aan de Derpt 15 te 

Vorstenbosch. Deze plek betekent heel veel voor ons. De 

plek is al meer dan 100 jaar in onze familie. Wij zijn hier 

groot geworden en genieten van de ruimte, de buurt, het 

landschap en de natuur. Een plek in het buitengebied, maar 

dichtbij het dorp Vorstenbosch voor de gezelligheid en 

voorzieningen en ook dichtbij de snelweg A50 waardoor we 

verbonden zijn met de omringende steden. Een prachtige 

plek om te wonen, leven en werken en ik ben blij dat mijn 

kinderen hier op kunnen groeien. 

 

Daarnaast biedt deze plek meer. Met het oprichten van een 

hondencentrum voor mijn vrouw hebben we deze plek een 

nieuwe economische impuls kunnen geven. Een impuls dit 

zich heeft geuit in het (het)bouwen van de boerderij in oude 

stijl en het verbouwen van de schuren voor huisvesting van 

opvang- en pensionhonden. Mijn ouders hebben een kans om 

hier hun oude dag te slijten in een mantelzorgwoning in de 

boerderij. Rondom het erf wordt gewerkt aan een 

kleinschalig landschap met singels, bomen en fruitgaarden. Dit 

alles bouwen we samen op met veel liefde en plezier, in de 

hoop dat (en de toekomst zal het uitwijzen) onze kinderen 

dezelfde kansen krijgen als wij en deze plek benutten om ook 

hun toekomst bijzonder te maken.  

 

 

  


